
   
 

   
 

 

1. Welkom allemaal op dit infomoment rond het 
Dharavi Redevelopment Project, kortweg DRP! Ik 
ben Anaya Verma van ACORN, ik ben advocaat en 
ben gespecialiseerd in mensenrechten.  
Wat is dat ook alweer weer mensenrechten? De 
naam verklapt het al grotendeels! 
[...] 

 

2. .. Inderdaad, mensenrechten zijn basisrechten 
die ieder mens heeft.  
Zoals recht op eten en drinken, recht op werk, recht 
op gezondheid, enzovoorts.  
Soms worden die rechten helaas niet 
gerespecteerd, dan help ik mensen daar bewust 
van te worden, en probeer ik daar iets tegen te doen.  
En daarom trek ik me ook het DRP aan, want ik vrees 
dat er ook wat mensenrechten geschonden zullen 
worden als het plan doorgaat zoals het nu voorzien 
is. 

 

3. Maar gesproken over het DRP, een korte 
herinnering! Wat is het stadsbestuur ook alweer van 
plan?  
[...]  
(Vraag gerust door tot men tot een correct antwoord 
komt)  
Het stadsbestuur zou graag inderdaad de wijk 
Dharavi zien verdwijnen zoals die er nu uit ziet. We 
moeten natuurlijk wel toegeven: het mag zéker 
veranderen. 

 

4.Want er zijn uitdagingen! Zoals nood aan meer 
ruimte, want het is er krap, uitdagingen met water- 
en elektriciteitsvoorziening enzovoort. Er wonen 
wel bijna 1 miljoen mensen daar, en de oppervlakte 
is er niet zo groot! 
Er wonen daar niet enkel 1 miljoen mensen, velen 
werken er ook. Zo zijn er pottenbakkers, 
textielateliers, recyclage-ateliers...   
 

 

5. Maar waar moeten al deze mensen naartoe? Waar 
zullen de pottenbakkers hun werk doen? Zal er 
plaats zijn voor een art room of winkeltjes? ...  
Zoals die recyclage-ateliers waar ik van sprak een 
groot deel van het afval van Mumbai wordt er 
gerecycleerd. Waar moeten ze naartoe, mogen ze 
blijven? Ik zie het niet direct gebeuren in zo’n toren 
[wijs naar de foto’s op de presentatie].  
We gaan niet dieper in op Adani, de rijke aannemer 



   
 

   
 

die het nieuwe Dharavi zal bouwen. We zijn bij Acorn 
vooral benieuwd naar wat de inwoners zelf denken! 
Zoals jullie weten ben ik bij jullie langs geweest om 
te vragen naar de mening van jullie Mumbaikar. Mijn 
sympathieke collega’s bij ACORN Dharavi hebben 
dat hun wijk ook onderzocht. 
 

 

6.  
(Toon eerst de resultaten uit Dharavi, het ingevulde 
blaadje dat ook in de map zit).  
Ziezo. We vroegen dus of er mensen volledig vóór, 
ofwel voor maar dan wel anders dan het nu is, ofwel 
volledig tégen het project zijn. Dit is het resultaat in 
Dharavi. Wat zien jullie op deze tabellen? [Weinig 
mensen die volledig vóór of tégen het project zijn. 
Veel mensen die wel willen dat het verandert, maar 
wel niet op de manier zoals het nu is]  
In Bandra vroeg ik hetzelfde aan jullie. Voilà, dit is 
het resultaat. Wat zien jullie? 
[Die zijn redelijk hetzelfde. Er zijn veel inwoners die 
mensen kennen in Dharavi, of er werken of dingen 
kopen.]     
 

 

7.En voor de mensen van Bandra die denken: ach ja, 
toch niet mijn probleem? Vergeet niet: Bandra 
willen ze ook “opgekuist” zien!  
Wie woont er in zo’n stoepwoning?  
[Sonu, Muna en Vimal]  
 
Zo’n stoepwoningen willen ze ook afbreken, maar 
waar moeten die mensen dan naartoe? Er zijn te 
weinig woningen in Mumbai.  
Afbreken is makkelijk, maar opbouwen? 
 
 

 

8. Nu, we gaan deze bijeenkomst besluiten. Ook al 
is onze inspraak minder groot dan we zouden willen, 
men heeft wel beloofd dat ze pas aan de werken 
zullen beginnen als er genoeg handtekeningen vóór 
zijn.  
Dus als er mensen langskomen om handtekeningen 
te vragen vóór het project, zoals het nu is met die 
torens en zo, weten jullie wat jullie moeten doen?  
[Nee zeggen! Of het moet anders dan het nu is!]  
 



   
 

   
 

 

9. Hartelijk dank om te komen, dankjewel ook aan 
mijn collega’s, en doe zo verder!  
En voor vanavond: een fijne Divali toegewenst! 
 

 


