
Instap in de klas

Deze keer hebben ze het idee om een verhaal te schrijven over hun leven.
Hun leven in Roeselare, maar ook hun leven als dikke vrienden. Ze noemen
het “het grote vriendenboek”.

Ze spraken af in hun verhalennest en begonnen met schrijven. Ze vertelden
elkaar enthousiast over hun favoriete plekjes in de stad, leuke weetjes over
zichzelf en zelfs enkele geheimen. Toen ze bijna klaar waren, sloeg het noodlot
toe. 

Verhaal

Hebben jullie al eens gehoord over de verhalenbende? 

Dit is een groep van 5 creatieve vrienden: Amina, Thomas,
Marie-Hélène, Hakim en Kaçper. Zij zijn even oud als jullie.
Samen schrijven ze de leukste, grappigste en spannendste
verhalen. Ze schreven wel honderden boeken!

De verhalenbende lanceerde een oproep. Welke creatieve
avonturiers kunnen hen verder helpen? En ik, ik dacht
onmiddellijk aan jullie!

Zouden jullie willen helpen? Lees dan de brief.

Door het raam passeerde een
hevige windvlaag. Deze blies
hun vers geschreven
woorden en delen uit hun
boek weg! Oh nee! Wat nu?


