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1 MBOTE ! 
BoNJOUR
CONGO !

Bonjour! 
Goeiedag! 
Guten Tag!

Bonjour!  
MbOte! Mbote! 
Jambo! Moyo!

Ik hou van het werken op 
het veld en het verzorgen 
van de planten. Dankzij de 
aarde kunnen we voedsel 
kweken, want dat heeft 
iedereen nodig! 

Ik wil dat de bossen blijven 
bestaan voor de dieren en 
de mensen. 

Schrijf hier telkens de juiste naam.

Ik hou van de lucht waarin 
we allemaal kunnen  
bewegen. 

Ik ga dikwijls naar de rivier 
kijken en ik wil dat we er 
goed voor blijven zorgen. 
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De Democratische Republiek Congo is het tweede 
grootste land van het continent Afrika.  Congolezen 
korten de naam van hun land op verschillende 
manieren af: RDC, RD Congo, Congo-Kinshasa of 
gewoon Congo.

De evenaar loopt dwars door het land. Ongeveer 
1/3 ligt boven de evenaar en 2/3 ligt er onder. In het 
land kan je verschillende landschappen  waarnemen: 
bergen, savanne, heuvels en bossen. Congo heeft 
zelfs de grootste oppervlakte aan tropisch 
 regenwoud van Afrika! 

  CONGO IN KAART

KINSHASA

SIA
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1.DE BUURLANDEN VAN CONGO
Schrijf hiernaast de volledige naam van de negen buurlanden 
van de Democratische Republiek Congo.  Zoek ook welke 
oceaan aan de westkust van Congo ligt.  Gebruik je atlas.

2.DE OPPERVLAKTE VAN... 
België = 30.528 km²

Congo = 2.344.858 km²

3.HET AANTAL INWONERS VAN... 
België = ongeveer 11 miljoen
Congo = ongeveer 67,5 miljoen
 Kleur het juiste aantal vakjes in (1 vakje = 1 miljoen)

België

Congo

Omcirkel het juiste antwoord:
Congo is ongeveer: 

a.   80   keer groter dan België 

b.   74   keer groter dan België

c.   77   keer groter dan België
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  CONGO IN KAART

 … er in Afrika twee landen Congo 
heten? Naast de  Democratische 
Republiek Congo met als  hoofdstad 
Kinshasa, bestaat ook de  Republiek 
Congo met als hoofdstad 
 Brazzaville. Deze twee hoofdsteden 
worden van elkaar gescheiden door 
de Congostroom. Je kan enkel met 
de boot de grens oversteken. 

 … het Tanganyika-meer het  vijfde 
grootste meer ter wereld is en 
dat slechts één meer ter wereld 
nog dieper is? Het meer heeft een 
 maximumdiepte van 1.470 m.

 … de bron van de Congostroom 
in het zuidoosten van het land ligt? 
Het is de tweede langste  rivier van 
Afrika. In de top tien van  langste 
rivieren ter wereld, krijgt de 
Congostroom de negende plaats. 

 … het landschap in het oosten 
van het land erg bergachtig is? De 
 hoogste berg, op de grens met 
Oeganda, is wel 5.109 m. Je vindt 
zelfs enkele actieve vulkanen in het 
noordoosten van Congo.

 … het Congobekken één van 
de belangrijkste en grootste 
 regenwouden van de wereld 
is?  Enkel het Amazonewoud in 
Zuid-Amerika is groter. 

4.LOKALE TIJD
Om te weten hoe laat het is in Congo tegenover België, moet je rekening houden met twee factoren:

1. Waar ben je in het land: in het westen (vb. Kinshasa) of in het oosten (vb. Lubumbashi)?
2. Is het zomertijd of wintertijd (in België)? 

 > In het oosten van Congo moet je tijdens de zomertijd de klok één uur terugdraaien,  
in de wintertijd is het in Kinshasa hetzelfde uur als in België.  

 > In het westen van Congo moet je tijdens de wintertijd de klok één uur vooruit draaien,  
in de zomertijd is het in Lumumbashi hetzelfde uur als in België.

 Hoe laat is het nu in België?  Hoe laat is het nu in Kinshasa? Hoe laat is het nu in Lubumbashi?

5.WIST JE DAT...

Schrijf de letter bij de juiste foto en kijk op de kaart 
waar het in Congo ligt.

Foto: Dave Proffer Foto: Abel Kavanagh

Foto: Myriam Asmani Foto: Karin LakemanFoto: Tjeenk Willink

Wil je weten waar 
Lubumbashi ligt, 

zoek het op 
in je atlas of 

op het internet.
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Kikongo

Lingala

Tshiluba

Swahili

Frans is de offi ciële taal van Congo.  Kinderen leren 
Frans op school. 
Deze taal wordt gebruikt door alle offi ciële diensten. 
Het Lingala, Swahili, Kikongo en Tshiluba zijn nationale 
talen van Congo. 

Dit zijn niet de enige talen die je in Congo zal horen: 
er worden nog veel meer lokale talen gesproken. 
In totaal worden er wel 221 talen gesproken. 

1.EEN, TWEE, DRIE...
Kan jij al tellen in alle nationale Congolese talen? 
Beluister de uitspraak op de website en probeer het zelf! 

Frans Lingala Kikongo Tshiluba Swahili

1 un moko mosi umwa mmoja

2 deux mibale zole ibidi mbili

3 trois misato tatu isatu tatu

4 quatre minei ya inayi nne

5 cinq mitano tanu itanu tano

2.LIEFDE IN ALLE TALEN
Vier tortelduifjes stuurden elkaar een sms vanuit verschillende plekken in Congo. 
Beluister de fragmenten op de website en verbind de gsm’s met de juiste regio. 

Ninakupenda

Mono ke 
zola nge 

NDi MUKASUA

NA LINGI YO

KINSHASA SIA

TIEN VOOR TAAL6



2.RIJKDOMMEN IN CONGO

Lees onderstaande tekst: 

Omcirkel wat volgens jou het meest kostbaar is.  Schrijf ook waarom. 

In Congo kan je met twee munten betalen.  
De nationale munt is de Congolese frank. Wil je met 
Amerikaanse dollars betalen? Dat kan vaak ook.  
Congo bezit heel wat natuurlijke rijkdommen.  
Sommige van die grondstoffen zitten erg diep in de 
grond.  

Er worden dan diepe putten gegraven om die er 
uit te halen. Zulke ‘mijnen’ maken Congo er niet 
echt  rijker op. Vaak gaat de winst naar buitenlandse 
 bedrijven. 

1.WAT MAG DAT KOSTEN?

In Congo wordt zowel met Congolese frank als met Amerikaanse dollars betaald.  
Mensen betalen voor dagelijkse aankopen met Congolese frank.  
Voor grotere bedragen of voor handel met buitenlandse bedrijven betalen mensen met de Amerikaanse dollar.

Elie gaat boodschappen doen op de markt. Hij krijgt onderstaand boodschappenlijstje mee.
Hoeveel moet hij betalen in Congolese frank?  
Vraag de prijslijst aan je leerkracht.  

 > 2 blikken tomaten
 > 2 l palmolie
 > 0,5 kilo kip
 > 1 zak houtskool
 > 1 kg rijst

TOTAAL:           Congolese frank

diamant

omdat

gsm

elektriciteit

cacao

goud

drinkbaar 
water

Doorheen Congo loopt de Congostroom. Deze rivier is 

de levensader van het land. Zij zorgt voor een vruchtbare 

bodem, die heel wat lekkers zoals cacao en koffie oplevert. 

Veel mensen drinken van de rivier en gebruiken het water 

om te koken, te wassen, water te geven aan hun moestuin… 

De stroom zorgt voor voldoende drinkwater voor de 

 volgende generaties Congolezen.   

Het water van de rivier heeft ook veel kracht.  Via 

 waterkrachtcentrales kan elektriciteit opgewekt worden.  

In de toekomst, zou deze waterkracht heel het land van 

elektriciteit kunnen voorzien. 

Niet enkel het water biedt een rijkdom, de bodem van het 

land zit vol met kostbare grondstoffen zoals diamant, goud 

en coltan. Ook kobalt en koper vind je in Congo.  Als je 

weet dat goud, coltan, kobalt en koper worden gebruikt om 

elektrische toestellen – zoals gsm’s, tv’s, playstations... –  

te maken, dan begrijp je dat deze grondstoffen gewild zijn. 

Bedrijven uit het buitenland gebruiken deze grondstoffen. 

Jammer genoeg verdienen Congolezen hier niet erg veel 

aan, maar die bedrijven wel.   

KASSA KASSA! 7



Welke foto vind je leuk? 
Kleur de rand geel. 

Waarom vind je deze foto leuk?

Heb je iets op de foto’s gezien 
dat je in België ook vindt? 

Zo ja, wat? 

Welke foto heeft je verrast? 
Kleur de rand rood. 

Waarom? 

Bekijk de foto’s hierboven. 

VAN MATONGÉ TOT MATONGÉMÉtropole kinshasa
In Kinshasa wonen meer dan tien miljoen mensen. Dat 
zijn er ongeveer evenveel als in heel België. Kinshasa 
is dan ook een wereldstad of metropool. Ook wel 
‘métropole’ in het Frans. 

De stad bestaat uit verschillende wijken. Die zien er 
allemaal anders uit. In sommige wijken vind je grote 
flatgebouwen en chique straten. Andere wijken zijn 
volkser, daar vind je woonhuizen op parcelles. Vlakbij 
Kinshasa is er een grote haven. Deze haven ligt aan de 
Congostroom die langs de stad loopt. 
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Welkom in de wijk ‘Matongé’! 
Ben je nu in België of in Congo? Tja, moeilijk te zeggen.  
Er is in Kinshasa een wijk die Matongé wordt genoemd, 
maar ook in Brussel. 

Toeval? Neen. Rond 1960 verhuisden er heel wat  
Congolese studenten naar Brussel. Vaak gingen ze in 
dezelfde buurt wonen. Daar werden dan  restaurants 
opgericht waar je Congolese gerechten kan eten, 
 winkels waar je kleurrijke panjes kan kopen en 
 kapsalons nét als in Kinshasa.  

Wist je dat... 
Congo een kolonie was van België?  Van 1908 
tot 1960 was Congo eerst eigendom van koning 
Leopold II en daarna van de Belgische regering. 
België haalde veel rijkdommen weg uit Congo. 
De Congolezen waren niet meer de baas over 
hun eigen land. De Belgen beslisten welke taal 
er werd gesproken, hoe het onderwijs eruitzag 
en hoe men aan landbouw ‘moest’ doen. Dat 
vonden veel Congolezen niet leuk. Ze wilden 
zelf beslissen over de toekomst van hun land. In 
1960 kwamen ze in opstand en namen ze hun 
land terug in handen. Sindsdien is er wel een 
band gebleven tussen België en Congo.  

Bekijk bovenstaande foto’s. 
Lees de uitspraak. 
Zet een kruisje in de juiste kolom(men).  

IN DE MATONGÉ WIJK …

… kan je terecht om een glas te drinken. 

… vind je een kapper die haar kan invlechten. 

… zie je in de straten reclame(borden).  

… kan je met euro’s betalen. 

BRUSSEL

KINSHASA   BRUSSEL

VAN MATONGÉ TOT MATONGÉ

Foto: IsaauCongo

KINSHASA
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