
Je zit thuis aan tafel te eten.  

Je zus legt steeds haar voeten op je schoot.  

 

Je vindt dit vervelend.  

Je mag een dagje thuisblijven van school  

om het Suikerfeest te vieren.  

De volgende dag zegt een klasgenoot  

tegen jou: ‘Amai, jij bent lui.  

Je viert liever feest dan  

naar school te komen.’  

 

Je vindt dit niet leuk.  

Je leerkracht zegt elke ochtend 

‘Goedemorgen, jongens en meisjes!’.  

Jij voelt je niet echt een jongen,  

maar ook niet echt een meisje.  

 

Je vindt die zin niet fijn om te horen.  

 

Bij elk thema hangt je leerkracht  

prenten op het bord.  

Het valt je op dat er op deze prenten  

alleen maar mensen  

met een witte huidskleur staan.  

Je hebt zelf een donkere huidskleur . 

 

Dit maakt je verdrietig.  

Je voelt je uitgesloten.  



Je zit thuis aan tafel te eten.  

Je wil graag aandacht van je zus.  

Je legt jouw voeten op haar schoot.  

 

 

Een klasgenoot mag een dagje thuisblijven 

van school om het Suikerfeest te vieren.  

Je bent jaloers.  

 

De volgende dag zeg je:  

‘Amai, jij bent lui.  

Je viert liever feest dan  

naar school te komen.’  

 

 

Je bent leerkracht in het vierde leerjaar.  

Je vindt het belangrijk je leerlingen te 

begroeten. Elke ochtend zeg je 

‘Goedemorgen, jongens en meisjes!’.  

 

Je bent leerkracht in het vijfde leerjaar.  

Bij elk thema hang je  

leuke prenten op het bord.  Je denkt niet echt 

na over de huidskleur van de mensen op de 

prenten. 

 



Je opa is op bezoek.  

Hij wil je graag op schoot nemen.  

 

Jij vindt jezelf hier te oud voor.  

 

Je vriendin lust de koekjes die je mee hebt 

naar school heel graag en neemt er zonder het 

te vragen een paar uit je koekendoos. 

 

Je vindt het niet fijn dat ze dit zomaar neemt 

zonder te vragen. 

Je vriend speelt heel graag wilde spelletjes en 

trekt je daar soms in mee: hij duwt je, laat je 

vallen op de grond … 

 

Je houdt meer van rustige spelletjes en vindt 

dit niet leuk. 

Je mama geeft je een dikke knuffel  

en kus aan de schoolpoort, terwijl je groep 

vrienden net toekomt. 

 

Jij vindt het niet leuk dat ze dit doet met je 

vrienden erbij.  



 

Je bent een opa.  

 

Je bent op bezoek bij jouw kleinkind.  

Je wil die graag op de schoot nemen.  

 

 

 

Je ziet dat je vriendin jouw lievelingskoekjes 

mee heeft naar school.  

Je hebt grote honger.  

Je neemt er een paar uit haar koekendoos 

en eet ze op. 

 

Je hebt heel veel energie en vindt het leuk om 

samen met je vrienden wilde, actieve 

spelletjes te spelen. 

Daarbij duw je per ongeluk wel eens andere 

kinderen of trek je ze mee. 

Je bent een mama. 

 

Je vindt het leuk om je kind nog een dikke  

knuffel en kus te geven bij het afscheid  

aan de schoolpoort. 


