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Anne Frank hield van schrijven. Door het dagboek dat ze schreef weten we meer over de
oorlog, de gevoelens van mensen die zijn gevlucht, hoe is het is ondergedoken te leven..

Door haar denken we vandaag nog steeds na over geweld, uitsluiting en oorlog.

Op 12 juni 2029 is het 100 jaar geleden dat Anne werd geboren. Schrijf een brief aan de
leerlingen van het vijfde of zesde leerjaar van je meester of juf die op 12 juni 2029 in zijn of

haar klas zitten.

Wat heb je nodig?

. Werkblad ‘Brief aan de toekomst’ voor iedere leerling
. Kladbladeren

. Een omslag

Hoe ga je te werk?

@ Maak op een kladblad een woordspin van iedere van volgende rubrieken:

. lkzelf vandaag
. Anne Frank/oorlog/ruzie
. Belangrijk nieuws vandaag

. De wereld in 2029
. lkzelf in 2029

@ Vul ieder deel van het werkblad in.

@ Verzamel de brieven in een omslag en verzegel hem met een sticker.



