


Vooraleer we kijken naar de diverse outfits van Celia en Enrique
en mensen in Granadillo en Guatemala-Stad, 

zoomen we nog even in op de bevolking van Guatemala…



Jullie weten dat ik, als Maya, 
heel graag mijn mooie huipil en corte draag. 

Ik kan ze nog niet zelf weven zoals 
mama of Juana, maar ik leer het wel. 



In mijn dorp 
dragen 

vele Mayavrouwen 
met trots hun traje 
(= huipil en corte). 
Ook op de nabije 
markt is dit zo. 

De kleuren 
van een huipil 
tonen waar je 

vandaan komt.
Zo hoort een huipil 

helemaal bij jou!



We dragen 
vaak 

onze traje
om naar 

school of op 
stap te gaan. 



Jongens en mannen in mijn dorp 
dragen meestal een hemd of een T-shirt 

en een broek uit jeans of stof. 
Een hoed, een sombrero 

of een pet dragen ze ook vaak. 



Mannen dragen soms ook 
geweven hemden.

Die vind ik het mooiste!



De geweven kleding, 
de huipiles, cortes en de hemden,

dragen we dus niet altijd. 

Soms is een T-shirt handiger 
om in te werken of te sporten 

of dragen we liever een jeansbroek. 



Mijn broer Freddy, 
mijn mama Adela en 

ikzelf zijn ladino’s. 

Mijn papa Carlos is een Maya.

Wij dragen meestal een T-shirt of hemd 
en een jeansbroek of short.  



De kledij die wij dragen, 
wordt gemaakt in textielfabrieken. 
Soms krijgen we ook leuke T-shirts

van vrienden of familie. 

Als we op bezoek gaan bij onze familie in 
Nicaragua, draagt mijn papa soms 

zijn geweven Mayahemden. 
In Guatemala-Stad draagt hij deze niet. 



Mijn lievelingskleur is rood, 
dus je ziet me vaak in een rode T-shirt of een rood hemd!



Nu stel ik graag 
deze vraag 
aan jullie:

Kun je aan de kleding van 
mensen in Guatemala zien 
of ze Maya of ladino zijn?  


