
Protestlied
Is mijn pret ten eind                                                                                                              
als al het moois verdwijnt 
Hoe maak ik nog plezier
zonder de parken hier
Mijn kansen gaan verloren 

Hoe vinken horen fluiten 
als ze de poorten sluiten 
Hoe kan ik dit voorkomen
blijf toch van onze bomen

REFREIN

Ike ke bana
Ike ke bana
Geen ferme dreun of muilpeer
Geen scherpe woorden, hartzeer
Ike ke bana
Ike ke bana
Vraagt een nieuw, nieuw, nieuwe kans
Geen grove taal, gedonder 
Geen wachten op een wonder 
Maar ike ke bana
Ike ke bana
Geef mijn toekomst een kans

Scherp je blik nu maar
want de dag is daar
Vecht voor het groen en bomen 
broedplaats van onze dromen 
Start met kansen opsporen 

Alles wordt ons ontnomen
Nu moet er actie komen 
Laat het protest maar duren 
Tot in de vroege uren 


