
Hallo!  
Ik ben Willy. Ik ben gescheiden  

en woon samen met mijn  
hond Sloebertje.

Op donderdag is het veggiedag. 
Dan eten we geen vlees of vis. ‘Dat 

vegetarisch gedoe is konijnenvoer’,  zei ik 
altijd. Maar nu moet ik eerlijk toegeven: 

de vegetarische lasagne is heerlijk!

Ik heb geen werk en voel me eenzaam als ik thuis zit.  
Daarom kom ik naar het volksrestaurant. Zogezegd 
voor een kop koffie, maar eigenlijk vooral om met 
iemand een babbeltje te slaan. Ali, de hulpkok, is 

ondertussen een goede vriend geworden. 

Als ik weer naar huis 
ga, voel ik me super! 

Lekker gegeten en 
leuke babbels gehad.

Wat een geluk dat ik het Viooltje heb leren 
kennen. Voor 5,50 euro krijg ik een heel menu 

voorgeschoteld. Een fijn gevoel van luxe en 
verwennerij! Mensen zoals ik kunnen niet naar 

een gewoon restaurant gaan. Dat is veel te duur.

Soms werk ik hier 
als vrijwilliger. Als ik 
kan helpen, voel ik 
me goed en nuttig.

Ik kom ook voor mijn 
gezondheid naar hier. 

Ik weet dat de kok 
gezonde maaltijden 
klaarmaakt: niet te 

veel zout, niet te veel 
vet en voldoende 

groenten. 

In de Kringwinkel werkt 
mijn kameraad Jef.

Kijkplaat volksrestaurant


