
Hoi, ik ben Bas! 
Ik ben 10 jaar en mijn hobby 

is voetballen. 

Ik leerde voetballen in oma’s tuin. Daar had ze 
vroeger voor mijn papa een klein voetbalveldje 

aangelegd. Daar speelde ik altijd met mijn 
broer. Leuk! Maar met twee voetballen  

is niet zo fijn.  

Ik voetbal met de oude schoenen van mijn 
broer. Ik zou zo graag nieuwe schoenen 

willen… Misschien voor mijn verjaardag?

Onze trainer Abdel is een goede vriend van papa. Hij 
stelde voor om in zijn club te komen voetballen. Papa 
twijfelde even omdat voetballen niet zo goedkoop is.  

Je moet lidgeld betalen, maar ook de truitjes, de voetbal-
schoenen en de tombolalotjes voor het kerstfeest. Abdel 

heeft hem toch kunnen overtuigen en nu voetballen  
mijn broer en ik al 3 jaar bij ‘FC De Rakkers’!

Ik heb hier al veel geleerd. Veel meer dan 
voetballen alleen. In het begin was ik vaak 
te laat. Mijn hoofd zit soms zo vol zorgen, 
dat ik vaak vergeet hoe laat het is. Dan is 
Abdel wel eens boos op mij. En mama en 

papa ook. Maar ondertussen weet ik dat op 
tijd komen heel belangrijk is!

We trainen twee keer per week en op zaterdag 
hebben we match. Dat is best veel. Omdat 

mama en papa geen auto hebben, kunnen ze 
mij niet altijd brengen. Gelukkig kan ik vaak 

meerijden met Abdel of met een vriendje. 

Kijkplaat voetbalclub


